
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Liturgie voor de belĳdenisdienst 
op Palmzondag  
24 maart 2024 

Hervormde Kerk Paasloo 
 

 

Verbonden, voor eeuwig! 
	

	

Voorganger: Ds. Egbert Jans 

Organist: Jetske Bakker - Reitsma 

Met medewerking van: Christelijke Brassband Halleluja Menaam 



Hartelijk welkom in deze dienst op Palmzondag. Tijdens deze 
dienst zal Grietje Bakker openbare geloofsbelijdenis doen. Wij 
bidden om een gezegende dienst! 
 
Brassband Halleluja speelt voor de dienst Canterbury Choral 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen Psalm 150: 1 en 2 
 

1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen.    

 
Bemoediging & Groet 
 

Zingen Evangelische Liedbundel 357: 1 en 2 

 
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 

is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuwige vreugde zijt. 
U, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 

2. In de harmonie der sferen 
klinkt een loflied U gewijd. 
Sterren, eng’len, allen eren 
U, de Heer der heerlijkheid. 
Velden, wouden, beken, bergen, 
stromen, zeeën, alles juicht, 
vogels, bloemen en fonteinen, 
’t werk dat van uw vreugd getuigt. 
 

Geboden & Gebed 
 
Zingen Lied 939: 1 en 3 
 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht,  
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, Uw liefde groot,  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  



Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta. 
 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan. 

 
Over belijdenis doen 
Niemand leeft voor zichzelf 
en niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer 
aan Hem behoren wij toe. 
 
Onze Here Jezus Christus, 
God de Zoon en Mensenzoon 
die zichzelf heeft laten dopen  
en voor ons heeft geleden  
onze zonde op zich heeft genomen 
onze ziekten heeft gedragen 
door te sterven aan een kruis 
en op de derde dag is opgestaan uit de dood 
om ons te doen delen in zijn leven,  
dat is opstandingsleven,  
heeft vóór zijn hemelvaart 
de opdracht gegeven: 

Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen 
en doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
en leer hen dat ze zich moeten houden 
aan alles wat Ik jullie heb geleerd en opgedragen. 
En houd dit voor ogen: 
Ik ben met jullie, alle dagen 
tot aan de voleinding der wereld. 
 
Wanneer wij dan te midden van de gemeente van Christus 
belijdenis van ons geloof doen, dan beamen wij daarmee onze doop 
of worden wij gedoopt en leggen onze hand en daarmee ons leven 
in de handen van God, onze hemelse Vader. 
 
We bevestigen daarmee dat wij leerling en volgeling van Jezus 
willen zijn, onze Redder en Koning, dat wij ons willen voeden met 
zijn Woord, en dat wij gesterkt willen worden in ons geloof en onze 
relatie met Hem door zijn Heilige Geest en door de tekenen van 
brood en wijn in de viering van het Heilig Avondmaal en dat wij Hem 
uit liefde in gehoorzaamheid willen volgen voor de rest van ons 
leven tot de dag komt dat we samen met Hem zullen zijn in Gods 
Koninkrijk tot in eeuwigheid. 
 
Zingen Ik zal er zijn  
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  



Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.  
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
 
O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Voorstelling & Vragen 
Broeders en zusters, Grietje Bakker heeft haar verlangen kenbaar 
gemaakt om haar geloof te willen belijden te midden van de 
gemeente en zo ook haar doop te willen beamen. Voordat wij dan 

overgaan tot zalving en zegening vragen wij Grietje naar geloof 
en naar toewijding. 
 
Vraag naar geloof 
Geloof je in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde? 
Geloof je in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Geloof je in de Heilige Geest? 
Geloof je in één heilige, algemene christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
lichamelijke opstanding uit de dood  
en een eeuwig leven? 
 
Antwoord van Grietje: Ja, dat geloof ik 
 
 
 



Vraag naar toewijding 
Wil je Christus volgen, samen met en ondersteund door de leden 
van zijn Lichaam, met de gaven die Hij jou door zijn Geest 
schenkt en Hem belijden voor de mensen? 
 
Antwoord van Grietje: Ja, dat wil ik 
 
Zalving & Zegening 
 
Bemoedigingstekst voor Grietje 
Efeziërs 3: 16-17  
‘Moge Hij jou vanuit zijn rijke luister innerlijke kracht en sterkte 
schenken door zijn Geest, zodat Christus door jouw geloof mag 
wonen in jouw hart, en je geworteld en gegrondvest blijft in de 
liefde.’ 
 
Zingen Lied 415: 1 en 2 
 

1. Zegen haar Algoede, 
neem haar in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over haar en geef haar licht. 

 
2. Stort op onze bede, 

in haar hart uw vrede 
en vervul haar met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
Vraag aan de gemeente 
Wilt u, als gemeente van Jezus Christus, Grietje Bakker, nu zij 

voor Gods aangezicht en te midden van de gemeente haar 
geloof heeft beleden en haar doop heeft beaamd, haar 
bemoedigen bij en stimuleren in het volgen van onze Heer en 
Heiland, Jezus Christus? 
 
Antwoord van de gemeente: Ja, dat beloven wij 
 
Zingen Lied 415: 3 
 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw Naam ter eer! 

 
Overhandiging belijdenisbevestiging 
 
Brassband Halleluja speelt The Lord Bless You And Keep You 
 
Zingen Lied 416: 1 en 2 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 



Dankgebed & Gebed om Gods Woord te verstaan 
 
Zingen Wij gaan voor even uit elkaar 
De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst. 
 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt, 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal, 
het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal! 
 
Eerste schriftlezing 
Lucas 19: 28-42 
28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 29 
Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij 
twee van de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het 
dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, 
dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het 
hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” 
moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.” 32 De beide 
leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus 
had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars 
hun: ‘Waarom maken jullie het los?’. 34 Ze antwoordden: ‘De Heer 
heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze 
wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36 
Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de 
grond uit. 37 Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, 

begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God 
te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: 
‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in 
de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele farizeeën in de 
menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar 
Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de 
stenen het uitschreeuwen.’ 41 Toen Hij Jeruzalem voor zich zag 
liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had 
ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat 
blijft voor je verborgen, ook nu.’ 
 
Zingen Opwekking 733: Tienduizend redenen 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker  
Mijn dag begint met een lied voor U  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen  
Laat mij nog zingen als de avond valt  
 
Refrein  
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam  
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen  
Tienduizend redenen tot dankbaarheid  
 
Refrein 



En op die dag, als mijn kracht vermindert  
Mijn adem stokt en mijn einde komt  
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid  
 
Refrein 2 keer  
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam  
Verheerlijk Zijn heilige Naam 
 
Tweede schriftlezing 
Romeinen 12: 9-21 
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het 
goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw 
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest 
en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid 
onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en 
wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 
15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet 
heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf 
aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld 
geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede 
te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om 
met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde 
broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat 
geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik 
zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te 
eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u 

gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 Laat u niet overwinnen door het 
kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
 
Verkondiging 
 
Brassband Halleluja speelt Guardian Of My Soul 
 
Dankgebed, Voorbede & gezamenlijk Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Eline - Levenswoorden 
De stemmen in mijn denken  
Klinken oorverdovend hard  
Ze komen nooit alleen en komen meestal onverwacht   
 
Ze zeggen jij bent anders  
Ongeliefd en ongeschikt  
Ze weten me te raken en ze praten op me in   
 
Refrein 
Maar U spreekt  
Levenswoorden  
U zegt het, dus ik ben genoeg  
Ja U spreekt  
Levenswoorden  
En ik ga open als een bloem  
Die na een lange winter   
Weer het zonlicht voelt  
 



Ik blijf maar vergelijken  
Een gevecht dat ik niet win  
Er is altijd iemand beter, mooier, heiliger dan ik  
 
Refrein 
 
En als ik val  
Dan val ik in genade  
Als ik struikel  
Dan struikel ik naar huis 
 
Refrein 
 
Zingen Ik geloof in God de Vader 
 
Ik geloof in God de Vader  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos,  
het gesternte zingt Zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus  
die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des mensen  
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven  
groot is het geheimenis  

schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is.  
 
Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie,  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood - dit is mijn lichaam -  
door de wijn - dit is mijn bloed -  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed. 
 
Heenzending & Zegen 
 
Zingen Lied 425 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Brassband Halleluja speelt na de dienst Abide With Me 
 
U bent allemaal uitgenodigd om in de hal van de kerk Grietje te 
feliciteren en voor koffie of thee in de Paesloe. 


