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  ‘Kalm an!’ 
´Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ 
(Markus 6:31) 
Het is een vaakgehoorde groet in deze omgeving bij het afscheid nemen: ‘Kalm 
an!’ Dat is een mooie wens die met deze groet wordt uitgesproken. Het klinkt 
anders dan ‘doei!’ of ‘Tjeu!’ (Gronings). Ik heb niet kunnen traceren wie deze groet 
voor het eerst is gaan gebruiken en ook niet wanneer deze groet is ingeburgerd, 
maar nu is deze in elk geval gehoorlijk algemeen goed geworden in deze omgeving.  
Het is wel een intrigerende groet. Waarom zeg je eigenlijk ‘kalm an’ tegen iemand? 
Moet iemand er op gewezen worden dat ie zich niet al te druk moet maken over 
allerlei zaken of in het leven in zijn algemeenheid? Is het misschien ooit begonnen 
als een persoonlijke oproep voor iemand die het nodig had? Of was het geuit door 
iemand die er achter was gekomen dat het niet onverstandig was om het wat kalmer 
aan te doen en dat inzicht graag met anderen wilde delen. Dan is het in de vorm 
van deze korte groet best een handige manier. Het is kort maar krachtig, als je het 
tenminste niet alleen in dankbaarheid aanvaard maar er ook naar wilt leven. Er zijn 
al genoeg mensen die het over de schoenen loopt, of die zich werkelijk druk maken 
om van alles en nog wat of die zich maar laten opjagen door de druk en 
verwachtingen van de omgeving en tijdsgeest. Ondertussen loopt menigeen tegen 
de muur, branden langzaam op – of heel snel – en zijn de wachtlijsten in de 
geestelijke gezondheidszorg veel te lang. Ook die hulpverleners loopt het 
inmiddels over de schoenen… 
Als iedereen nou eens wat meer ‘kalm an’ zou doen, zou dat dat niet een beetje 
helpen? Zouden dan de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg misschien 
een beetje korter worden? Ondertussen is het ook in deze omgeving een kunst om 
er naar te leven. Wat kan het soms lastig zijn om met iemand een afspraak te maken, 
simpelweg omdat men het ‘te druk’ heeft. En wat is het soms lastig om mensen 
warm te krijgen voor kerkenwerk (maar ook ander vrijwilligerswerk), ook omdat 
men het simpelweg te druk heeft. Het druk-zijn virus heeft de hele maatschappij 
stevig geïnfecteerd, ook in het kalme Noorden. Tegelijkertijd is onze ervaring wel 
dat het toch altijd weer een verademing is om de ruimte van het Noorden binnen te 
gaan als je op bezoek in het ‘wilde’ Westen bent geweest – wat een drukte!  
Ik snap werkelijk niet waarom men toch zo hun best doet om van die zondagsrust 
af te komen. Het zegt in elk geval genoeg over het type mens dat inmiddels is 
ontstaan. In het religieuze Joodse leven kan het aardig wat stress opleveren om 
alles op tijd klaar te hebben voordat de Sjabbat begint. En als het dan zo ver is 
wordt deze met gebeden en liederen letterlijk verwelkomd. Ik blijf het bijzonder 
vinden dat de sjabbatsdag en de sjabbatsrust uitgebreid wordt verwelkomd. Het is 
de grote dag waarop er ‘geëerd en gerecreëerd’ mag worden. De Heer wordt geëerd 
in de samenkomsten en de mens mag even rusten van zijn werk en recreëren onder 
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de zon. Het is gaaf dat er zo’n wekelijkse rustdag bestaat: Met gezin en/of familie, 
vrienden of even in je uppie niet met werk bezig te zijn maar met andere zaken, 
relaties of simpelweg ontspanning. Het is waarlijk een voorrecht dat dat mogelijk 
is. Er zijn miljoenen mensen die dat voorrecht niet kennen, maar 7 dagen per week 
continue aan het werk zijn, veelal omdat het moet of deel is van hun cultuur. 
 
De leerlingen van Jezus waren er op uitgestuurd om de mensen over de komst van 
Gods Koninkrijk te vertellen. Daarbij had Jezus hen gezag gegeven voor 
genezingen en bevrijdingen, als teken van het karakter van dat koninkrijk n.l. 
herstel op alle fronten. Hoe lang ze twee aan twee onderweg zijn geweest wordt 
niet vermeld, maar ze hebben in elk geval genoeg te vertellen aan Jezus. In het 
Markusevangelie neemt Jezus hen daarop mee naar een plaats waar ze even alleen 
met Hem kunnen zijn en ze ook even kunnen uitrusten – en ongetwijfeld ervaringen 
met elkaar zullen delen. Er staat dan nog vermeld dat er voortdurend groepen 
mensen bij Jezus kwamen waardoor ze nauwelijks tijd kregen om te eten. Da’s wat 
anders dan de neiging van sommigen in de moderne tijd die zich nauwelijks tijd 
gunnen om te eten, zo druk als ze zijn met hun bezigheden.  
 
Kom even tot rust. De Heer heeft ons niet gemaakt om maar door te denderen. Dat 
zal je een keertje opbreken, vroeg of laat. Hij heeft ons naar lichaam, ziel en geest 
voorgeprogrammeerd om de herstelprocessen te laten plaatsvinden in 
tijden/momenten van rust. Zo zijn we gemaakt en daar kunnen we dan ook maar 
beter naar leven willen we niet de schadelijke gevolgen van een gebrek eraan gaan 
ondervinden. Soms moeten er grote inspanningen geleverd worden maar daar moet 
rust tegenover staan. Anders raak je simpelweg uit balans – en je trekt anderen mee 
in die drukte. 
Het is daarom ook gaaf als je op vakantie kunt gaan. Velen trekken er op uit of 
hebben dat al gedaan: Andere omgeving, alleen er tussen uit of met geliefden of 
vrienden. Misschien nieuwe mensen leren kennen maar in elk geval in een setting 
van ontspanning. Dat is een geschenk dat gekoesterd mag worden. Dat geldt niet 
alleen voor die vakantie maar ook voor het wekelijkse en dagelijkse ritme van in-
en ontspanning en het zoeken van Gods aangezicht voor leiding, inzicht en kracht.  
Of je nu op vakantie kunt gaan of niet: De wens om een beetje ‘kalm an’ te doen 
mag voor elke dag zijn. Je vaart er wel bij. 
Een gezegende zomertijd gewenst! 
 
 
Ds. Egbert Jans 
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    Kerkbalans: 
    bankreknr: NL31INGB0000825708 
    Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
    E-mail:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl 
     
    Collecte bonnen: 
    bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.  
    Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
    M. Veenstra-Blaauw,  
    Kruisstraat 76 8375 BH Oldemarkt 

    (graag van tevoren even bellen, tel.06-13931052). 
     

    Overige: 
    bankreknr: NL23RABO0139001611 
    Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
    E-mail:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl 
 

Diaconie:    Voorzitter: Mevr. H. Oord-Los           
Weidekamp 4     
8375 JG Oldemarkt 
Tel: 0561-452297 
e-mail: hennyoord@hotmail.com 

 
      
     Secretaris: Mevr. G. Punt-van der Slikke 

Venebosweg 2 
8376 EN Ossenzijl  
Tel: 06 23418883 
e-mail: diaconie@hgop.nl 

 
 
    Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.  

    Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
 
Israël-werkgroep:  Penn.m.: J. Bouwer-Muis, 
              Frieseweg 9, 
      8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171 
      Bankreknr.  NL21RABO0322029007 
      fambouwer@ziggo.nl 
 

 



 18 

HGOP TV Live stream 
 
Alle kerkdiensten, speciale diensten, sing-ins worden rechtstreeks uitgezonden. 
Diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden wanneer de familie 
daar geen bezwaar tegen heeft, ook is er de mogelijkheid om de dienst af te 
schermen, alleen wie een code ontvangt kan dan meekijken. Elke dienst is op een 
later tijdstip te bekijken of te beluisteren. Dit kan via de website:  
www.hgop.nl of www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop 
U kunt de dienst ook downloaden. De diensten blijven één jaar na uitzending 
beschikbaar en worden daarna verwijderd. Mocht u er niet uitkomen met het 
opzoeken van de diensten, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Elgersma 
(06-52486274) e-mail h.elgersma@hetnet.nl of Aron Bouwer (06-13409414) e-
mail aron.bouwer@hgop.nl voor uitleg en een passende oplossing indien nodig.  

   
Adressen 

Voorganger:   Ds. E.H Jans, Marktplein 6,  
    8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902 
    E-mail: ds.jans@hgop.nl 
 
Kerkelijk werker:  Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,  
    8302 KC Emmeloord, tel. 06-30016897 
    E-mail: heidi.kramer@hgop.nl 
 
Kerkenraad:  Voorzitter: Ds E.H. Jans 
 
   Vice-voorzitter: Vacant 
 
   Scriba: M.L.B. de Graaf-de Vries 
     Platteweg 31 
     8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455 
      E-mail: scriba@hgop.nl   
 
College v Kerkrentm:  Voorzitter:H. Elgersma 

      Windsingel 32 
      8375 EE  Oldemarkt tel. 0561-475952 
       E-mail: h.elgersma@hetnet.nl 

     
    Secretaris: K. Bult-Boltjes 
      Hareweg 14 
      8375 GB Oldemarkt tel. 06-10688972 
      E-mail: kerkrentmeesters@hgop.nl 
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Uit de Kerkenraad 
 
De laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie werd een week vervroegd 
i.v.m. het goedkeuren van het beleggingsstatuut van de kerkrentmeesters. Deze 
goedkeuring moest voor 1 juli rond zijn. Dit statuut is een richtlijn hoe we als 
goede rentmeesters om willen gaan met het ons toevertrouwde vermogen. De 
kerkenraad heeft dit document goedgekeurd. De kerkrentmeesters hebben hier 
veel werk aan gehad, waarvoor onze hartelijke dank. 
Het ligt in de planning om in het najaar een gemeenteavond te beleggen over de 
financiën en dit opgestelde statuut. 
Ondertussen kregen de kerkrentmeesters uitstel voor het indienen van de 
jaarrekening van 2022. Dit uitstel is door de PKN toegekend. Wanneer de 
jaarrekening van de kerkrentmeesters klaar is, zal deze voor de gemeente ter 
inzage komen te liggen. 
De jaarrekening van de diaconie over 2022 heeft voor de gemeente ter inzage 
gelegen en is inmiddels ingestuurd. 
 
Op 11 en 18 juni zijn er briefjes uitgedeeld bij de uitgang van de kerk voor het 
indienen van namen voor ambten en functies. De kerkenraad heeft hiervan één 
briefje terug ontvangen. Hopelijk begrijpt u dat de nood hoog is en wij dringend 
mensen nodig hebben in verschillende ambten en functies. 
Per 1 januari 2024 is er geen penningmeester meer bij de kerkrentmeesters. 
Wanneer deze functie niet wordt vervuld, zal dit werk uitbesteed gaan worden. 
 
Er is een werkgroep bezig met een voorstel voor een digitaal archief. Dit is 
makkelijk voor de overdracht van taken. Er wordt ook gesproken over digitaal 
collecteren en een kerk-app. 
Verder wordt er druk gewerkt aan renovatie van de pastorie, voeren de 
kerkrentmeesters gesprekken voor de verkoop van gebouw de Paasloë en zijn er 
nieuwe kanselkleden uitgezocht voor Oldemarkt. 
 
Bij de kerken in Oldemarkt en Paasloo hangen sinds kort QR-codes. Wanneer u 
deze code scant met uw telefoon komt u rechtstreeks op de website van de kerk 
terecht. Deze QR-codes vervangen de informatiebodjes die in het verleden nog 
wel eens vernield werden. 
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Bij de kerkenraad kwam het verzoek van de synode om te reageren op een vijftal  
kerkordewijzigingen. Te weten: 
1: Samenstelling ambtelijke vergaderingen 
2: Einde dienstverband geestelijk verzorger justitiepastoraat 
3: Beroepen over kerkgrenzen heen 
4: Veilige kerk 
5: Interclassicaal college voor het opzicht. 
Over de wijziging m.b.t. Veilige kerk zullen we bezwaren indienen. Hierin staat 
dat mensen die leiding geven in de kerk, en zij die werken met kwetsbare 
mensen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen. Wij vinden 
zo’n verklaring niet nodig en geen garantie hebben. We gaan liever het gesprek 
aan. Tevens gaat deze wijziging over het aanstellen van een vertrouwenspersoon 
uit de gemeente. Hierbij stellen we voor om een vertrouwenspersoon buiten de 
gemeente aan te stellen, omdat we nu al grote moeite hebben met het vinden van 
ambtsdragers en het voor die persoon een te grote belasting zou kunnen zijn. 
 
Voor de jeugd is het seizoen afgesloten met een BBQ in de pastorietuin en 
lasergamen in Paasloo. Voor de start van het nieuwe seizoen is er een tienerkamp 
in voorbereiding. 
 
In de zomervakantie is er een aantal weken geen Zondagsnieuws. De diensten die 
gehouden worden kunt u vinden in Kerkklanken en op de website. Het laatste 
Zondagsnieuws komt op 23 juli en het eerste Zondagsnieuws na de vakantie 
verschijnt weer op 3 september. 
Ook onze voorgangers zijn toe aan vakantie. Mw. Kramer heeft vakantie van 29 
juli t/m 20 augustus , ds Jans van 17 juli t/m 13 augustus. U kunt in deze periode 
altijd contact opnemen met één van de ouderlingen. 
Het scribaat wordt tijdens de vakantie van de scriba waargenomen door Jelly Pen. 
U kunt van 3 t/m 23 augustus contact met haar opnemen via  scriba@hgop.nl  
of 06 39381500. 
De vakantie is een tijd van rust en op adem komen. We wensen u een goede tijd 
toe. Of u thuis blijft of op vakantie gaat, God is altijd bij u. 
“De genade van de Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.” (Filippenzen 
4:23 HSV) 

 
 
 
Namens de kerkenraad, 
Mirjam de Graaf, scriba 
Collectes:  
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In verband met de geldende privacyregels mogen wij niet zomaar  
adresgegevens van verhuizingen opnemen in kerkklanken. Van hen die te  
kennen hebben gegeven dat het wel mag worden deze gegevens wel  
vermeld. 
  
WELKOM IN ONZE GEMEENTE  mei 2023  t/m  Juni 2023 
 

Dhr. D. van Beek en Mevr. M. van Beek-Spronk Scheerwolde 
 

 
AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS 
 

Fam. A. Verwijs      Wolvega 
Dhr. P.H. Schoenmakers    Putten 
Mevr. P.S. Dekker-Oosterhof    Wanneperveen 
 
Verhuizen? 
Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo.  
Geef uw verhuizing door met deze coupon. 
 

Verhuiscoupon voor de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
Naam/Voornaam:………………………………………………………… 
Geb.Datum:………………………………………………………………. 
Huidige adres:……………………………………………………………. 
Postcode/Plaats:…………………………………………………………... 
Verhuisdatum:……………………………………………………………. 
Nieuw adres:……………………………………………………………… 
Postcode/Plaats:…………………………………………………………... 
Gezinsleden:       Geb. datum: 
………………………………………………… ……………….M/V 
………………………………………………… ……………….M/V 
………………………………………………… ……………….M/V 
Deze coupon s.v.p. sturen naar: 
Leden administratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo 
p/a  B. van Beek. De Veentjes 8, 8375 GR Oldemarkt. 
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 Zondag 20 augustus 2023 
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. H.J. Pap, Vollenhove 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 
 Zondag 27 augustus 2023 
Paasloo: 09.30 uur Dhr. B. van Drogen, Steenwijk 
  
Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 Zondag 3 september 2023 
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans 
  
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
  
Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E.H. Jans 
 dienst van genezing en bemoediging mmv Muziekteam 
 
 
 Dinsdag 5 september 2023 
Landerijen: 15.30 uur Ds. E.H. Jans 
 viering HA 
 
 Collectes: Onkosten 
 
 
 Zondag 10 september 2023 
Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans 
 viering HA 
 
 Collectes: 
 1. Het Lichtpunt 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
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Collecte: 
 

 14 mei: Diaconie: € 60,05; college van kerkrentmeesters: € 40,50; 
Instandhouding  gebouwen: € 43,20 

 18 mei Hemelvaartsdag: Diaconie: € 55,54; college van kerkrentmeesters: 
€ 24,30; Instandhouding gebouwen: € 31,30 

 21 mei: Roemenië: € 138,80; college van kerkrentmeesters: € 64,70; 
Instandhouding gebouwen: € 42,20 

 28 mei: Compassion: € 142,12; college van kerkrentmeesters: € 89,57; 
Instandhouding gebouwen: € 89,35 

 4 juni: Up4s: € 390,35; Zwaantje: € 455,-; Beide collectes worden door de 
diaconie aangevuld tot € 1000,-  

 4 juni: Vrijwillige bijdrage BBQ: € 92,50 
 11 juni: Diaconie: € 105,65; college van kerkrentmeesters: € 85,45; 

Instandhouding gebouwen: € 105,65 
 18 juni: Roemenië, school Cotus: € 110,95; college van kerkrentmeesters: € 

50,02; Instandhouding gebouwen: € 44,51 
  25 juni: Diaconie: € 72,70; college van kerkrentmeesters: € 46,10; 

Instandhouding  gebouwen: € 57,10 
 25 juni marktpleindienst: € 213,75 voor Elmer en Hannah (Christo Vive 

Portugal) 
 2 juli: Diaconie: € 106,74; college van kerkrentmeesters: € 67,30; 

Instandhouding  gebouwen: € 68,50 

 
Giften: 
 

 Via kerk: € 10,-  voor gebouwen; € 10,- naar eigen inzicht te besteden; € 
7,50 voor het bloemenfonds. 

 Via mevr. H. Kramer: € 10,- naar eigen inzicht te besteden; € 10,- voor de 
kerk; € 7,50  voor het bloemenfonds. 

 Via mw. A. Elzenaar: € 10,- voor het bloemenfonds; € 10 voor de BBQ van 4 
juni; € 10,-  voor het bloemenfonds. 

 Via M. de Graaf: € 10,- voor de kerk. 
 Via mevr. Kraak en mevr. Dekker: € 20,- voor het bloemenfonds. 
 Via M. Veenstra: € 10,- voor de diaconie. 
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Zaterdag 9 september is weer de landelijke open Monumentendag, deze wordt 
gehouden van 10:00 tot 17:00 uur. Ook staan de hervormde kerken in Oldemarkt 
en Paasloo open om te bezichtigen. Om 10.30uur is er een miniorgelconcert in 
hervormde kerk te Oldemarkt en om 11.30 uur  idem in Paasloo. Deze concerten 
worden gespeeld door Yme van der Valk uit Oldemarkt. U bent hierbij van harte 
uitgenodigd. 
 
 
 
Schilderij voor de Ontmoeting. 
Op 31 mei jl. is er in de ontmoeting een nieuw olieverfschilderij opgehangen wat 
aangeboden is door Marijke Braad. Het betreft de afbeelding wat u ook kunt 
vinden op het voorblad van kerkklanken. Het schilderij was helaas op de zolder 
van de ontmoeting terecht gekomen, wat natuurlijk niet de bedoeling was. Onze 
welgemeende excuses hiervoor. Het schilderij heeft een mooi plekje gekregen in 
de grote zaal van de ontmoeting. Wanneer u in de ontmoeting komt kunt u het 
schilderij eens rustig bekijken. Marijke nogmaals hartelijk dank voor dit mooie 
schilderij. 
Namens het college van kerkrentmeesters van HGOP,  
 
Hendrik Elgersma 
 
 
 
 
 
Afsluiting jeugdavond!  
 
Vrijdag 9 juni was de afsluiting van de catechese en jeugdavonden. De kinderen 
waren uitgenodigd voor een barbecue bij de pastorie met aansluitend een 
activiteit!  
Het was fantastisch weer om te barbecueën en de sfeer zat er al gelijk lekker in! 
Nadat de buikjes gevuld waren was het tijd om op de fiets te stappen richting het 
Klimbos in Paasloo. Daar werden de kinderen verwacht voor een fanatiek potje 
laser gamen in het bos. De kinderen maakten er een echt battle van. Ook de 
leiding sloot aan, maar die waren al snel slachtoffer en moesten terugkregen naar 
het startpunt.  
Na een uurtje laser gamen ging de groep weer terug richting de pastorie. Daar 
hebben de kinderen eerst nog genoten van een ijsje en zijn daarna nog fanatiek 
verstoppertje gaan spelen.  
Vanwege de droogte geen echt kampvuur, maar als alternatief ging de barbecue 
nog maar even aan voor lekkere marshmallows.  
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Dienstenoverzicht 
 
 
 Zondag 16 juli 2023 
Paasloo: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 
 Zondag 23 juli 2023 
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 
 Zondag 30 juli 2023 
Paasloo: 09.30 uur Ds. J. Zondag, Linde 
 
 Collectes: 
 1. Vrienden van de Hoop 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 
  
 Zondag 6 augustus 2023 
Oldemarkt: 09.30 uur Dhr. H. Kamphuis, Emmeloord 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
 
 
 
 Zondag 13 augustus 2023 
Paasloo: 09.30 uur Mw. Oppewal, Drachten 
 
 Collectes: 
 1. Diaconie 
 2. College van Kerkrentmeesters 
 uitgang: instandhouding gebouwen 
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We hebben duidelijke veranderingen in Alina gezien sinds ze tijd met ons 
doorbrengt. Toen we haar voor het eerst ontmoetten, was ze erg verlegen en sprak 
ze niet in het bijzijn van anderen. Nu is ze socialer en zelfverzekerder. Het is een 
voorrecht om kinderen te laten weten dat ze geliefd zijn, en het is geweldig om de 
transformatie in hun leven te zien wanneer ze zich dat gaan realiseren!” 
 
Voor het werk van de verschillende kinderbijbelclubs is geld nodig. Voor o.a. 
lesmateriaal, benzine voor de bus en voor eten en drinken tijdens de lessen. Voor 
€ 100 steunt u één van onze kinderclubs voor een week. Wilt u dit werk steunen? 
Elke gift is welkom! Maak uw gift over naar NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. 
Mission Possible Nederland of scan het tikkie! 
Uw gift is belastingaftrekbaar. 
 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten in Oekraïne en in andere 
landen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en stuur een mailtje naar 
info@missionpossible.nl 
 
 
Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden. 
 
Op dinsdag 27 juni en dinsdag 5 september zijn er informatieavonden over de 
driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de 
regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 
19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.  
De cursus start weer op dinsdag 19 september. Voor vragen en aanmeldingen 
kunt u  per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. 
Zie ook www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland. 
 
 

 
 
GEZOCHT MEDEWERKER REDACTIE KERKKLANKEN. 
 
We zoeken nieuwe redactie leden voor de Kerkklanken.!!! 
Wij komen ongeveer om de 2 maanden bij elkaar om de ingezonden 
artikelen te plaatsen.  
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met W. Koers 06-37565555. 
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Al met al een hele geslaagde avond! 

 
 
 
 
Startdienst zondag 24 september 2023.  
Ook dit jaar is er weer een startdienst voor kerk en school. Wij zijn 
heel blij dat wij kunnen melden dat dit jaar de startdienst gevierd gaat 
worden met 3 kerken en 2 scholen! Het betreft de Herv.kerk, de RK.kerk en de 
PKN kerk en verder de beide basisscholen St.Bernardus en De Ark. 
De dienst begint om 9.30 uur en is dit jaar in de RK. kerk. 
Het thema is : “Ga mee”, het landelijk thema voor komend winterseizoen. Onze 
voorganger is pastor Esther Pierik uit Steenwijk en het kinderkoor van de RK. 
kerk olv Angela Meijerink en een aantal kinderen van beide basisscholen zullen 
meewerken aan de dienst. 
Na de dienst is er, onder genot van een kopje koffie,thee of fris, gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten op het plein voor de kerk. Bij regen zal het in de pastorie 
zijn.  
Hierbij doen we alvast een oproep aan alle kinderen van de basisscholen 
St.Bernardus en De Ark om mee te komen zingen in het kinderkoor. Ze oefenen 
op dinsdagavond van 18.45 – 19.30 uur in de pastorie van de RK kerk - 3x voor 
de startzondag: dinsdag 5, 12 en 19 september. Wij zouden het super fijn vinden 
wanneer er op die zondag een groot kinderkoor staat. 
 
Namens de startdienstcommissie, 
 
 
Hieke v.d.Valk 
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Openluchtdienst 
 
Op 4 juni was er een zendingszondag/gemeentedag op het vernieuwde markplein. 
Wat een práchtig weer hadden we!! De gastspreekster is Zwaantje uit Malawi. Zij 
gaf een indrukwekkende getuigenis tijdens het interview van Grietje. Zwaantje 
vroeg God om een weg vanuit leegte/verdriet. En God wees haar de weg, het 
werd een bijzondere weg. Zwaantje nam die weg en vertrouwde voor 100% op 
haar Heiland. Ze gehoorzaamde en ging naar Malawi in Afrika waar ze inmiddels 
27 jaar woont en werkt. Momenteel woont ze in een dorp waar de mensen 
overwegend Moslim zijn. Tijdens de dienst, werd het muzikale gedeelte verzorgd 
worden door het, voor ons inmiddels bekende, Oegandees kinderkoor. Het was 
weer een feest om naar hun te luisteren en te kijken. 
Na de dienst was het tijd voor een gezellige BBQ. Een leuke traditie is dit 
inmiddels geworden 😊Iedereen nam een zeer goed humeur mee!!! Salades en 
nog meer heerlijkheden stonden klaar om opgegeten te worden. Stoelensjouwers, 
salademakers, vlees(voor)bereiders, technici, sprekers, luisteraars, héél erg 
bedankt voor het meehelpen. 

  
Hartelijke groet, 

Nicolette & Marian 
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De impact van kinderbijbelclubs in Oekraïne 
Een bericht vanuit Mission Impossible: 
 
Beste gemeente, 

We hebben regelmatig contact met onze collega's in Odessa. Nu de spanningen 
weer oplopen willen we graag het verhaal van onze kinderbijbelclubs met jullie 
delen.  

Mission Possible is een organisatie die zich inzet voor moeders en kinderen in 
Oost-Europa en Rusland. Kinderbijbelclubs spelen een belangrijke rol in ons 
werk. Wekelijks is er contact met honderden kinderen bezocht tijdens 
clubbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Albanië, in de 
moslimwijk Bathore, in Bulgarije in verschillende Romadorpen en ook in 
Oekraïne. Lyudmila, een collega van ons uit Oekraïne, deelt een verhaal over de 
impact van het werk op de kinderen: 
 
"Wanneer de kinderen ons busje in het dorp zien aankomen, rennen ze 
opgewonden naar ons toe. Terwijl we samen naar het clubterrein lopen, delen de 
kinderen wat er gedurende de week is gebeurd. Nu de oorlog gaande is, bevatten 
deze updates details over explosies en het geluid van luchtaanval sirenes. Dit is 
de realiteit waarin we leven. Te midden van al deze enge dingen bieden we 
positieve activiteiten voor de kinderen, bieden we hen steun en de geruststelling 
dat ze er niet alleen voor staan; er is een God die van hen houdt en hen nooit zal 
verlaten of in de steek zal laten. 
 
Een klein meisje zei: 'Als jullie komen, ben ik zo blij dat ik begin te springen en 
te dansen!' In de Bijbelclub voelen de kinderen zich veilig genoeg om deel te 
nemen aan de lessen en luisteren ze aandachtig. Ook is er aandacht voor 
ontspanning met sport en spel. In deze dorpen is er voor kinderen niet veel te 
doen. Wij geloven dat zelfs de kleinste stappen in de goede richting belangrijk 
zijn. Elke clubbijeenkomst brengt de kinderen dichter bij God terwijl ze meer 
leren over Zijn liefde voor hen." 
 
Een van de kinderen die deelneemt aan de clubs is Alina, een twaalfjarig meisje. 
Ze verloor haar moeder toen ze nog erg jong was en haar vader zit in de 
gevangenis. Alina woont bij familieleden en leeft constant in angst om naar een 
weeshuis gestuurd te worden. Er is voor haar gebeden. 
"Wat betekent de Bijbelclub voor jou?" vroeg Lyudmila aan Alina. 
"Het is hier heel fijn en er zijn goede mensen die me gelukkig en veilig laten 
voelen", antwoordde ze. 
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Afscheid  
 
Wij, familie Harteveld, hebben besloten dat we naar een andere kerk gaan. Na 
enig beraad en gebed, hebben we de stap gezet om ons in te schrijven bij 
Mozaïek0521. 
We hebben een fijne tijd gehad in de hervormde gemeente en willen iedereen 
bedanken voor de fijne tijd. Gods zegen in alles en tot ziens!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Arno, Deborah, Lotte, Boaz en Emily Harteveld  
 
HULP GEZOCHT! 

  
5 januari j.l. hebben we een Bingo georganiseerd, met aansluitend een lekkere 
voedzame winterse maaltijd. Erwtensoep, Bruine bonen soep en tomatensoep… 
wellicht verlangt u er naar..met al die hitte van de laatste tijd. Het is nog eventjes 
wachten en dan melden we ons weer!! Houd goede moed!!! 😊 

  
Nu is er via de tam tam reclame gemaakt voor die Bingo: het was een verhaal kris 
kras door de bijbel waarin getallen werden genoemd. Met behulp van mijn lieve 
vader, is deze zelfverzonnen bingo in elkaar geflanst. Ik kreeg 2 aanvragen in de 
omgeving van Steenwijkerland. Ik dacht: dit kan anders… En zo heb ik deze 
Bingo gewoon maar eens op Marktplaats gezet. Omdat wij het “om niets” kregen, 
geven wij het om niets. Maar ik wilde er wel een goed doel aan hangen. Dit werd 
de voedselbank in Heerenveen. Een collega van mij doet daar om de week de 
intakegesprekken. Ik weet dus dat het geld goed terecht komt. En inmiddels staat 
de teller op 6 gemeenten door heel Nederland: Franeker, Amersfoort, Zierikzee, 
Alphen aan de Rijn,  Oldemarkt, Steenwijk. De voedselbank is aangenaam 
verrast!! Hoe leuk is dit!! 

  
Nu vraag ik om uw hulp. Heeft u kennissen/vrienden/ familie etc. die in een 
vereniging zitten? Dan is deze Bingo erg leuk om te doen. En alles is voor het 
goede doel!! 

Wilt u samen met mij reclame maken? Mensen kunnen een mail sturen 
naar christelijkespellen@gmail.com 

  
Hartelijke groeten, 
  
Marian Biesma 
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Bijbelstudie: Hebreeënbrief 

Het afgelopen jaar hebben we ons verdiept in de Romeinenbrief, een theologisch 
getuigschrift van de omslag in het geloof en denken van de apostel Paulus. Centrale 
tekst is Romeinen 3:21 waarin hij schrijft dat de gerechtigheid van God nu buiten 
de wet om zichtbaar is geworden en wel in wat Hij gedaan heeft in Christus voor 
ons – het grootste geschenk aan een mensheid die gebonden is aan de machten van 
zonde, dood en de macht(en) van het kwaad. 
 
In het nieuwe seizoen hopen we ons te verdiepen is een andere zeer bijzondere brief 
van het Nieuwe Testament: De brief aan de Hebreeën. De naam zegt het al: Het is 
een geschrift in het bijzonder gericht aan mensen uit het Joodse volk die Jezus als 
hun beloofde Messias aanvaard hebben. Uit deze brief komt de bekende tekst dat 
het geloof de zekerheid is van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen 
die we niet zien. Maar deze brief begint met de bijzondere positie en werk van 
Jezus als hogepriester, de relatie met en de gevolgen die dat heeft voor hen die in 
Hem geloven, in het bijzonder voor de volgelingen uit het Joodse volk.  
Ook het komende seizoen hopen we – gemiddeld - tweewekelijks weer bij elkaar 
te komen op de dinsdagavonden, 20:00 uur in De Ontmoeting (of misschien 
weer in de pastorie).  
Voor 2023 gaat het om de volgende data: 19 september, 3, 17 & 31 oktober, 14 & 
28 november, 12 december. Voor 2024 worden data nog vastgelegd.  
Opgave bij ds. Egbert Jans, 0561-750902, ds.jans@hgop.nl 
Welkom! 
 
 
Paaskaarsen. 
Ieder jaar worden de Paaskaarsen uitgereikt aan gemeenteleden. 
De 2 Paaskaarsen van 2022 zijn dit jaar gegaan naar: mevr. de Boer-de Boer, de 
Hare 80 en naar de gezusters Hennie Boltjes en Karla Bult-Boltjes. 
 
 
 
Hallo jongelui, 
De zomervakantie staat voor de deur, heerlijk zoveel weken vrij van school! 
Wij zijn begonnen met de voorbereidingen voor het jeugdweekend voor kinderen 
vanaf de brugklas (die na de vakantie naar de brugklas gaan). De datum is van 1 
t/m 3 september.  
Deze keer blijven we in de regio. Onderkomen is geregeld en voor heel veel 
zaken wordt gezorgd.  
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Geef je op bij Nadine 
(nadine.minnema@hotmail.com) of Arno (arnoharteveld@hotmail.com). 
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Training ‘Leerling zijn’ , iedereen is van harte welkom  
 
1 juni was de slotavond van de Alpha cursus. Bij veel cursisten die de keuze voor 
Jezus hadden gemaakt, is er behoefte om zich meer te verdiepen in de Bijbel en te 
leren wat het inhoud om in het dagelijks leven Christen te zijn. Kent u deze 
behoefte ook?  
Vanaf september hopen we elkaar wekelijks te ontmoeten en samen de 
pelgrimsreis voort te zetten aan de hand van ‘Leerling zijn van Jezus’ . Wij doen 
dit met een boek ‘ Volg Jezus’ . Dit boek is een basistraining dat je helpt om een 
discipel (leerling) van Jezus Christus te zijn in het dagelijks leven 
 
Doel van de training: 
Tijdens deze training leer je: 
• hoe je een volgeling van Jezus kunt worden en wat dat concreet inhoud in het 
dagelijks leven; 
• de Heilige Geest beter te kennen en de vrucht van de Heilige Geest in je te laten 
groeien zodat je 
steeds meer op Jezus gaat lijken; 
• over het evangelie van het Koninkrijk van God; 
• wat Jezus bedoelt met de Grote Opdracht en hoe jij daarvoor kan worden 
ingezet. 
 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM ! 
 
 
 
Uitje Zondagsschool  
 
Op zaterdag 8 juli ging de zondagsschool met 17 kinderen op pad naar 
Aviodrome. Dave had voor ieder kind een klein paspoort en een boardingpass 
gemaakt. Nadat alle kinderen in de auto zaten vertrokken de 4 auto’s richting 
Lelystad. Een auto vertrok iets later. Dave kreeg de sleutel niet omgedraaid. 
Daniël en Janine stonden daarom te wachten op hem net buiten het dorp. Nadat 
Daniël een appje had gestuurd met de tekst: “ready for take-off?” Deed Dave een 
‘fly by’ en sloten zij aan.  
 
Bij het museum aangekomen, kregen de kinderen een stempel in hun paspoort en 
een flesje water. Daarnaast kregen zij een speurtocht waarbij zij letters moesten 
zoeken in het museum. De kinderen ‘vlogen’ door de tentoonstelling heen en 
wilden zo snel mogelijk naar de 4d film. Na de film ging iedereen zijn eigen weg. 
Sommige kinderen speelden binnen in ‘de bagage afhandeling’. En anderen 
gingen de grote Boeing 747 bezoeken, waar ook de businessclass open was en 
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ook de andere activiteiten werden goed bezocht. Toch kwamen de kinderen vaak 
terug naar de centrale tafel waar Annie de spullen bewaakte en zorgde voor een 
frisse snack. Ook werd de replica van het oude vliegveld van Amsterdam bezocht 
door de kinderen. Hier konden de kinderen morse leren en de 
luchtverkeerleiderstoren bezoeken. De tentoonstelling ‘sneller dan het geluid’ was 
ook leuk om te bezoeken. Hier stonden straaljagers, waar sommige zelf een 
topsnelheid hebben van meer dan 2400 km/uur. Dat is 2x de snelheid van het 
geluid!  
Aan het einde van de dag kreeg iedereen die de speurtocht liet zien een 
‘vliegbrevet’ van de medewerkers van Aviodrome. Het was nog moeilijk om 
iedereen te verzamelen om weer op tijd terug te zijn in Oldemarkt. Leiding en 
kinderen kijken terug op een zeer geslaagde dag. Ook vanuit museum Aviodrome 
werd door een vrijwilliger (een oud piloot) aangegeven dat hij het erg leuk vond 
dat we met zo’n groep kinderen kwamen. 

 
 

 


