Meditatie ‘Pasen: Niet te stoppen!’

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer
ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,
dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,
en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. (1 Korintiérs 15:3-
)

In de media zie je al weer reclames voorbijkomen die in het teken staan van Pasen.
Zoals een oma uitgedost in een paashaastenue die op weg naar kinderen en
kleinkinderen voor de nodige uitdagingen komt te staan. Het is een inleiding op de
uiteraard overheerlijke paasgerechten van een bekende winkel in Nederland.
Volgens mij is de reactie op de komst van deze paashaas niet zo positief...ik krijg
in elk geval de indruk dat het gezin, of een deel van het gezin er niet echt op zat te
wachten. Maar geen hindernis is teveel voor die ‘oma-paashaas’ om de kinderen en
kleinkinderen te bereiken - niet te stoppen gewoon!

Het grote Pasen was ook niet te stoppen terwijl men er juist op uit was om Degene
die het subject is van dat grote Pasen wel te stoppen en de mond te snoeren: Jezus
van Nazareth, die zoon van Jozef en Maria, van wie velen zeiden dat Hij wel de
beloofde koninklijke bevrijder van Israél zou moeten zijn. De meeste geleerden en
leiders echter dachten daar anders over en waren nadrukkelijk van mening dat deze
mens niet zou moeten leven, maar sterven, wat voor wondertekenen Hij ook
verrichtte en hoeveel mensen, zonen en dochters van Abraham, Hij ook herstel
geschonken had door soms maar ¢én woord van gezag, ¢én woord of één aanraking.

En we weten dat hun ijver werd beloond: Jezus ontving de doodstraf aan een kruis
langs de doorgaande weg buiten de stad, zichtbaar voor elke voorbijganger. Kijk
es, hier hangt de Koning van de Joden. De zoveelste die zich dacht dat Hij de
beloofde Messias en Koning van Israél zou zijn. Maar nu is Hij dood en zal
iedereen met de harde werkelijkheid geconfronteerd worden dat ook Hij ‘het’ niet
was...de droom uiteengespat.

Ik kan me wel voorstellen dat zij, de hun hoop op Hem gevestigd hadden,
behoorlijk in verwarring waren, gezien alles wat Hij gezegd, maar vooral ook
gedaan had: Zoveel genezingen, bevrijdingen, mensen zelfs uit de dood opgewekt,
natuurkrachten die zijn stem gehoorzaamden. Een gewoon mens kan dat
simpelweg niet! De desillusie zal in elk geval groot zijn geweest. Het kost tijd om
de dingen dan te verwerken, zeker voor hen die al die jaren met Hem zijn
opgetrokken — maar doof waren voor zijn woorden over de weg die Hij moest gaan,
voor hen, voor Israél en zelfs voor heel de wereld.

En toen Hij zicht presenteerde als de levende waren ze zichtbaar verrast en moesten
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nadrukkelijk overtuigd worden van het feit dat Hij het echt was en ook nog in
hetzelfde lichaam. Maar het stond ‘in de Schriften’! Maar dat was niet wat men in
hun hoofd had. Het stond er blijkbaar niet duidelijk genoeg waardoor men in een
soort tunnelvisie terecht was gekomen waardoor er in hun overtuigingen geen
ruimte was voor gegevens in de Schriften die er wel op wezen. Ook bij Paulus, die
er in bovenstaande opmerking op wijst, moesten de ogen er voor geopend worden,
door een goddelijk ingrijpen zelfs, voordat het bij hem kon landen in zijn denken
over de beloofde Messias.

Hij moest — volgens de Schriften — sterven voor onze zonden. En Hij moest — ook
volgens de Schriften — weer opstaan uit de dood. Het moest en zou gebeuren omdat
God het zo had besloten. Dit is de weg van redding voor heel de schepping. En
niets of niemand kon de verwerkelijking van dat plan verhinderen. En zo waren zij
die Hem de mond wilden snoeren door Hem uit de weg te laten ruimen juist een
instrument in de uitvoering van Gods reddingsplan voor de wereld. Door Paulus
worden de theologische lijnen uitgezet in zijn brieven en wordt de rest zijn leven
helemaal bepaald door het gebeuren rond het grote Paasfeest.

Z1j die ermee zijn opgegroeid weten niet anders: Jezus is gestorven voor onze
zonden en pijn, zo is het in de nieuwe Schriften, de Evangelién, ons nadrukkelijk
aangereikt. En Jezus is opgestaan uit de dood, lichamelijk, als eersteling om nooit
meer te sterven: Een lichaam dat onvergankelijkheid heeft ‘aangedaan’ en niet meer
stuk te krijgen is, tot in eeuwigheid niet.

Herstel is een feit en herstel zal komen: Pasen staat er garant voor. Jezus leeft - en
wij met Hem!

Gezegend Pasen!

Ds. Jans



Uit de Kerkenraad

Op 20 maart kwam de kerkenraad bij elkaar voor een vergadering.

De werkzaamheden voor de herinrichting van het Marktplein zijn begonnen.

Het kan zijn dat u hier hinder van ondervind en er onvoldoende
parkeergelegenheid is. Er wordt geprobeerd om de overlast te beperken. Er zal
echter wel een gedeelte van het Marktplein afgesloten zijn.

Er is ons gevraagd om de rijbaan vrij te houden, eventuele wegafzettingen intact
te laten en auto’s buiten de afzetting te parkeren.

De planning is dat het nieuwe Marktplein klaar is voor de Lambertusmarkt op 18
mei.De kerkenraad kreeg bericht van de opvang van Oekraiense vluchtelingen
vanaf 1 april in Mooi Oldemarkt. Er is een informatieavond geweest in Dalzicht.
Er is onderling contact hierover tussen de drie kerken, maar het is onduidelijk wat
we kunnen verwachten. De gezamenlijk diaconieén gaan de gezinnen welkom
heten met een kaartje met contactgegevens en een kleine attentie.

De jaarlijkse kascontrole van de Israélwerkgroep is uitgevoerd. Deze 1s volledig
en akkoord bevonden. U kunt het financieel jaarverslag van de Israélwerkgroep
elders in deze Kerkklanken vinden.

De ingegooide ramen van de kerk in Oldemarkt zijn weer hersteld. Het zal nu wat
minder tochten in de kerk. In Paasloo komt het wel eens voor dat het erg warm
lijkt in de kerk, dit komt omdat het schijnen van de zon erg veel invloed op de
temperatuur binnen. De temperatuur in beide kerken staat zoals afgesproken op
19 graden.

In de zomermaanden is het plan om op de woensdagmiddagen onze kerken weer
open te stellen voor belangstellenden en om eventueel een kopje koftie of thee te
nuttigen. Voelt u zich aangesproken om een paar uurtjes als gastvrouw of
gastheer op te treden, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Mijntje Veenstra tel:
06 13931052

Op vrijdagavond 14 april wordt er Sirkelslag Kids georganiseerd voor kinderen
van groep 5 t/m groep 8. Dit is een leuk en spannend spel wat op een
laagdrempelige manier Bijbelse thema’s behandeld. Het is goed voor de
teambuilding en het vertrouwen binnen een groep.

Opgave kan bij Janine Damhuis: janinedamhuis@hotmail.com

We gaan weer gemeenteleden benaderen voor vacatures. Op alle vlakken hebben
we echt versterking nodig. U mag gerust een ambtsdrager aanschieten en vragen
wat het werk en de taken inhouden. We hebben 0 nodig!



Met Palmpasen, op 2 april, mochten we er getuige van zijn dat Dave Prins
belijdenis deed van zijn geloof. We zijn daar dankbaar voor en we bidden dat er
steeds meer mensen voor zullen kiezen om God te dienen.

Op D.V. 10 april wordt ds. Jans 60 jaar. Reden voor een feestje! Tijdens het
koffie drinken op 2 april heeft ds. Jans getrakteerd. En ook vanaf deze plaats
willen we hem van harte feliciteren. Laten we onze voorganger en zijn gezin
opdragen in onze gebeden.

U ontvangt deze Kerkklanken in de Stille Week. De vespers zijn geweest en we
zijn de liturgen dankbaar dat zij deze vespers hebben willen leiden. Het waren
mooie diensten waarin we ons mochten voorbereiden op Pasen.

Met Pasen mogen we vieren dat Gods weg niet eindigde in de dood. Pasen zegt
ons dat wij toekomst mogen verwachten. God heeft een weg door lijden en dood
heen naar de opstanding en het leven in Gods eeuwig licht. We gaan een
hoopvolle toekomst tegemoet.

U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.
(Tekst: Hans Maat, Stichting Sela Music)

Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, scriba



In Memoriam: Henk Oosterveld

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.

Deze oproep en belofte van onze Heer stond boven het bericht van overlijden op
22 december j.1. van Henk Oosterveld, echtgenoot van Anneke Oosterveld-Pen,
samen woonachtig aan Markeweg 135 te Blesdijke. De conditie van Henk was al
langere tijd zwak, maar zijn heengaan is voor ons allen toch snel gegaan. Henk
probeerde in beweging te blijven, want hij was geen man om stil te zitten. Zo lang
als het kon ging hij nog naar ‘de jongens’, om waar mogelijk nog te helpen om
het bedrijf. Hij was geboren en opgegroeid als boerenzoon en de liefde voor dat
boerenleven was ook bij hem aanwezig. Na zijn huwelijk met Anneke is op

een gegeven moment besloten om met een loonbedrijf te beginnen. Als
watermerk aan de binnenkant van het bericht van overlijden was de foto te zien
van de eerste tractor en de machine waarmee het losliggend

stro in keurige pakjes getransformeerd werden.

Z0 begon het en inmiddels is het bedrijf behoorlijk uitgegroeid. Henk heeft het
met een gerust hart aan zijn beide zoons overgedragen toen voor hem de tijd
kwam om zich wat terug te trekken. Maar tegelijkertijd was dat terugtrekken
natuurlijk betrekkelijk want hij bleef voortdurend bij het bedrijf betrokken. Naast
zijn liefde voor Anneke, de kinderen en kleinkinderen had hij nog een andere
liefde: Paarden.

Hij was er natuurlijk mee opgegroeid op de boerderij. Het waren de enige PK’s
die lange tijd beschikbaar waren voordat de mechanische PK’s hun intrede deden.
Nu kwamen springpaarden om de hoek kijken en natuurlijk ging hij ook met
veulens naar keuringen en spande hij ze voor de koets. Vele uren van plezier is er
mee beleefd — ook samen met kleinkinderen en vrienden.

Henk was nadrukkelijk betrokken op het kerkelijk leven vanuit zijn geloof in de
Heer. Hij maakte tot op de dag van zijn heengaan nog deel uit van het college van
kerkrentmeesters.

Toen Henk te horen kreeg dat er sprake was van uitzaaiingen, trad hij dat gegeven
met goede moed tegemoet, gebruik makend van de middelen die hem werden
aangereikt. Toen in het ziekenhuis bleek dat het niet meer ging kon er tegemoet
gekomen worden aan de wens van Henk om naar huis te kunnen gaan. Daar

heeft Henk te midden van zijn geliefden de overgang gemaakt naar de hemelse
werkelijkheid van God.

In de dankdienst voor zijn leven hebben we stilgestaan bij Psalm 131 en Matheus
11:28-29. Beide Bijbelgedeelten gaan over de rust en vrede die in de Heer te
verkrijgen zijn en ook door Henk ontvangen zijn. Tijdens deze noemden we ook
het plotselinge, door een noodlottig ongeval ingrijpende heengaan van

kleinzoon Jona, twee dagen nadat Henk was overleden. Jona had net zo’n liefde
voor paarden als Henk. Hij had nog ideeén aangereikt voor het afscheid van
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Henk. In de dankdienst voor het leven van Henk waren twee harten neergelegd,
gemaakt van rode rozen, met elkaar verbonden door een mooie tak. Dubbel
verdriet en dubbel gebed om kracht en troost vanwege het gemis van Henk en
Jona. Wij bidden de familie toe dat deze kracht van boven hen mag vervullen in
het grote gemis en verdriet dat er is. Sterkte voor jullie allen.

Ds. Egbert Jans

In Memoriam Maria Dijs — de Jong

“Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw”.
Woorden uit Psalm 91 die als een leidraad waren in het leven van
mevrouw Dijs, bij velen bekend als Riet.

Haar leven begon op 19 december 1933 in Alphen aan de Rijn en
Muiden en Paasloo kwam dat ten einde op 1 januari 2023 in Eesveen.
Riet is 89 jaar geworden.

Het leven van mevrouw Dijs was niet altijd gemakkelijk omdat zij te
maken kreeg met verschillende lichamelijke problemen die haar
gedurende haar leven meer en meer beperkten. Ondanks dat alles bleef
z1j een blijmoedige en dankbare vrouw, al had zij natuurlijk ook wel
dagen dat het allemaal niet zo prettig was. Haar geloof en vertrouwen
op God — haar toevlucht en haar burcht — hebben haar altijd weer
geholpen om dankbaar te zijn voor de dingen die zij nog wel kon en
waar zij volop van kon genieten — vooral borduren en ook breien
waren dingen waar zij enorm van kon genieten.

Praten over het geloof dat voor haar enorm belangrijk was.

Zomaar even een bezoekje in Paasloo waar zij in de serre haar vaste
plekje had en kon uitkijken over de weilanden waar zij altijd wel iets
ontdekte wat je nog niet zo gauw gezien had. Altijd een dank je wel
dat je geweest bent.Genieten van haar man Philip die er altijd voor haar was en
haar hielp waar en zolang dat kon.

Vertellend over haar kinderen, klein- en ook achterkleinkinderen waar
z1j trots op was en dankbaar voor wat ze mochten bereiken.

Naarmate haar gezondheid verder achteruitging, werd het ook steeds
moeilijker voor haar man om te blijven zorgen, ook al was er
thuiszorg. Een prachtige oplossing lag binnen handbereik: zij konden
en mochten bij dochter Paula en haar man komen wonen. Een prachtig
plekje, waar zij de laatste jaren met veel plezier genoten hebben — ook
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toen Riet haar lichamelijke en geestelijke gezondheid afnam.

De God bij wie zij altijd weer haar steun en kracht gevonden had in
haar leven, bleef haar omringen — tot op het allerlaatste toe.

In de dankdienst voor haar leven heeft zoon Philip gesproken over die
woorden uit Psalm 91 omringd door liederen die voor Riet Dijs
geliefd waren.

Liederen die zongen over Gods trouw, in de eerste plaats aan Israél
(Yerushalayim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis
Yerushalayim, stad van vrede, breng ons weer thuis)

, maar zeker ook aan haar, haar huwelijk, haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Voor haar man Philip zal het een groot gemis zijn om nu zonder zijn
lieve vrouw verder moet gaan. Dankbaar dat zij zo lang in hun midden
mocht zijn zal het ook voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen
een gemis zijn.

De woorden klinken na van Psalm 91, en ook van dat andere lied:
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam...

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

In Memoriam Antje Steenbeek — Lok (Annie)

Elke dag een stapje dichter naar het eind.

Elke dag een beetje van je kracht verkleind.

Elke dag wat zwaarder wat je dragen moest,

maar al gaande weten: eens komt alles goed.

Als je de leeftijd van de zeer sterken mag bereiken, en zelfs nog meer,
dan is dat menselijker wijs gesproken inderdaad zo, al weet niemand
precies wanneer dat zal zijn (gelukkig maar!)

Annie Steenbeek is geboren op 22 juli 1932 en overleden op 4 januari
2023; zij 1s ruim 90 jaar geworden. In haar leven heeft zij heel wat
meegemaakt. Een lang en gelukkig huwelijk met Roelof Steenbeek,
moeder van 5 kinderen en oma van klein- en achterkleinkinderen.
Door allerlei omstandigheden kwamen er zorgen en problemen om de
hoek kijken die grote invloed op haar leven hebben gehad.

Of dat nu kwam door eigen toedoen — en dan misschien nog niet eens
bewust -, of dat het kwam door gebeurtenissen van buiten af.

Het heeft het leven van jullie moeder en oma tegen wil en dank
getekend.

Het verlies van haar zoon na een kort, ernstig ziekbed, het overlijden
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van haar man, en het verlies van een kleinzoon hebben diepe impact
op haar gehad. Telkens weer zocht zij steun en houvast aan Psalm 23 —
De Here is mijn Herder.

Tot in de laatste dagen van haar leven is dat meerdere keren gelezen
en gezongen, en ook in de dankdienst voor haar leven op maandag 9
januari jl. hebben we daar bij stil gestaan.

Annie Steenbeek geloofde vast dat de Here haar Herder wilde zijn,
maar ze kon ook enorm twijfelen. Ze zei dan: het is vast niet voor mij,
ik ben vast niet goed genoeg.

Verschillende mensen hebben telkens weer geprobeerd om haar ervan
te overtuigen dat zij erop mocht vertrouwen dat de woorden die David
geschreven heeft —  de Here is mijn herder... ik zal in het huis van de
Here verblijven tot in lengten van dagen... - 60k voor haar mochten
gelden. Eén tekst uit de Bijbel die we daarbij dan heel persoonlijk wilden
maken, is dat bekende vers uit Johannes 3:16

Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

Zouden deze woorden dan voor iedereen die in Jezus gelooft, gelden,
behalve voor Annie Steenbeek? Op de één of andere manier geloofde
z1j het vast en zeker, maar het was net alsof ze het niet echt kon
vastpakken.

Misschien heeft dat er ook wel mede voor gezorgd dat ze het zo
moeilijk vond het leven los te laten — ondanks dat ze verlangde naar
het einde.

Op de achterkant van de liturgie stond een tekening van twee armen
die een persoon optillen uit bed. Een beeld dat opkwam onderweg
naar Nijenstede.

Eenmaal aan het bed van moeder, zag je het gebeuren — opnieuw die
armen die Annie Steenbeek omvatten en haar zo het Vaderhuis in
gedragen hebben.

God Zelf is haar komen halen om haar te bevrijden uit haar aardse
moeiten en verdriet.

Zij is nu ‘veilig in Jezus’ armen’.




In Memoriam Klaas Wallinga
(22 augustus 1952 — 9 maart 2023)

Hij was nog zo graag wij ons gebleven. Helaas moest hij een niet te
winnen strijd voeren...

Hij was nog niet klaar; er waren nog zoveel dingen die hij wilde doen, hij had nog
zoveel interesses en vooral: hij wilde zijn meest dierbare mensen nog niet
loslaten. Maar de ziekte die in zijn lichaam woedde, maakte dat de
mogelijkheden om Klaas te behandelen helaas al snel op waren.

Klaas kwam naar huis om daar de laatste fase van zijn leven in
vertrouwde omgeving door te brengen, te midden van hen die hem lief
en dierbaar waren. Maar dat het allemaal zo snel zou gaan, dat had
niemand kunnen bedenken. Wat een verdriet.

Klaas werd in 1952 geboren als 2e zoon in het gezin Wallinga. Hij
groeide op in Blesdijke, ging naar de LTS in Steenwijk en daarna aan
het werk om in de avonduren zich nog verder te ontwikkelen in de
bouwkunde. Op de plekken waar hij gewoond heeft, is zijn hand
zichtbaar in het bouw- en verbouwwerk. Het huis aan De Krimpe

heeft hij in één jaar tijd nagenoeg helemaal zelf gebouwd.

Het was de plek waar hij met veel plezier woonde samen met zijn

gezin. Klaas was een actieve man en in het dorp niet onbekend omdat hij
zich voor veel dingen wilde inzetten.

Wat dat betreft zij de woorden die hij samen met Klasina meekreeg in
de trouwdienst op 22 december 1977 wel heel toepasselijk.

Bij die woorden uit Prediker 9 hebben we ook in de afscheidsdienst

van Klaas op 15 maart jl. ook bij stilgestaan.

"/ Geniet van het leven
9 Geniet van het leven met de vrouw van wie je houdt.

Misschien heeft Klaas niet zo heel bewust ervaren als dat hij al die
mooie en dierbare dingen van God gekregen heeft. Maar wel heeft hij
altijd weer geprobeerd om volop te genieten wat hem op z’n pad

kwam. Daar had hij eigenlijk nog geen genoeg van, en hij had nog zo
graag hier willen blijven. Maar dat zinnetje dat ook in de trouwtekst
stond — Je leven is zo voorbij — is helaas ook waarheid geworden,

in ieder geval in de beleving van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Al lijkt het dan misschien niet zo — er mag in diezelfde woorden wel
troost doorklinken en een bemoediging uitgaan, want God zelf wil dat
met Zijn nabijheid in het leven van mensen laten zijn.

Niet alleen op de momenten waarop je volop kan en mag genieten van
alles en iedereen die op je pad komt.

Vooral ook in momenten en situaties als deze, waarin je leven van het
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ene op het andere moment behoorlijk op z’n kop is komen te staan.
Juist dan wil Hij ook laten weten: Ik ben erbij. Ik blijf voor jullie
zorgen. Ik zal jullie kracht en moed geven — elke dag opnieuw.

Dat mag gelden voor Klasina, de kinderen en kleinkinderen nu zij
zonder Klaas verder gaan.

Wat de toekomst ook brengen moge — des

Heren hand geleid je altijd weer.

Beste gemeenteleden,

Bij het uitkomen van de vorige editie van Kerkklanken is bij de redactie e.e.a.
niet goed gegaan. Hierdoor zijn bepaalde stukken tekst weggevallen of op
verkeerde plaats gezet. Dit betreuren wij!

Redactie Kerkklanken,
Wilfred Koers, Deborah Harteveld en Marian Biesma
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Diaconie
Overzicht ontvangen giften via de bank in 2022.
Boekingsdatum

01-02-22

18-03-22 vrienden v d hoop/Dorcas
19-03-22 Dorcas Oekraine
20-03-22 Oekraine

20-03-22 Dorkas Oekraine
20-03-22 Gift voor Oekraine
30-03-22 Project 10:27 GAVE
03-04-22 Samiwork

23-04-22 PDC De Herberg
24-04-22 Gift

10-05-22 Gift

28-05-22 T.b.v. Het Lichtpunt
29-05-22 Roemenie Broodproject
03-06-22 Brood project Roemenie mevr. Hetebrij
02-06-22 CAMA zending Portugal
15-06-22 Fam. Verweijj

12-07-22 Oldemarkt-Paasloo
15-07-22 Open Doors-gift
23-08-22 Gift

31-08-22 Compassion

25-09-22 gift voedselbank
26-09-22 Voedselbank

29-09-22 Voedselbank

03-10-22 Israel werkgroep
18-10-22 Israel werkgroep
18-10-22 Wereldvoedseldag
19-10-22 gift voor goede doelen
02-11-22 Projekt 10 27

05-11-22 Gift Dorcas

10-12-22 compassion

28-12-22 Gift voor Dorcas ouderen Oekraine

Omschrijving Bedrag
09-01-22 Kinderen in de knel 10 euro en eigen diaconie 15 euro
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€ 25,00
€ 5,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 100,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 2,00
€ 15,00
€ 100,00
€ 20,00



... SAVE THE DATE...SAVE THE DATE..SAFE THE DATE.. "

Op 4 juni D.V is er een zendingszondag/gemeentedag. Het zal weer
een prachtige dag worden!!! We zullen een openlucht dienst houden
op het vernieuwde marktplein in Oldemarkt. De dienst zal om 9:30
beginnen. De gastspreekster is Zwaantje uit Malawi.

Zwaantje groeide op in een christelijk gezin en heeft altijd in God
gelooft. Toen zij 33 jaar was veranderde er echter heel veel in haar
geloof in God. Daarna ervoer zij dat God haar riep om de zending in te
gaan. Ze gehoorzaamde en ging naar Malawi in Afrika waar ze
inmiddels 27 jaar woont en werkt. Momenteel woont ze in een dorp
waar de mensen overwegend Moslim zijn. Zij wilt u

graag vertellen van wat God in haar leven heeft gedaan. Maar ook van wat God
momenteel doet onder de mensen waar zij woont en werkt. Zondag 4
juni 1s ook de dag van de lijdende kerk. Zwaantje heeft in de praktijk
hier ook mee te maken.

Tijdens de dienst, zal het muzikale gedeelte verzorgd worden door het,
voor ons inmiddels bekende, Oegandees Kinderkoor. Zij zijn dan weer
in Nederland op tournee. Het Oegandees koor bestaat uit een
wisselend aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 7-14 jaar. Het
idee 1s dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen
toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. Dit gaat via
de stichting Up4s. De stichting heeft als doel: het ondersteunen,
bevorderen en/of opnieuw tot ontwikkeling brengen van het primair en
secundaire onderwijs in de Republiek Oeganda en het verbeteren van
de sociaal maatschappelijke situatie aldaar.

De 1 ste collecte tijdens de dienst, zal naar Up4s gaan. De opbrengst
van de 2 e collecte zal naar Zwaantje gaan.

Na de dienst is het tijd voor een gezellige BBQ (geheel gratis)!!

Een leuke traditie is dit inmiddels geworden :

Iedereen is welkom! Ook de kinderen van het koor zullen met ons mee eten. Dus
noteer het alvast in uw agenda, hang een briefje op uw keukendeurtje: 4 juni
vrijhouden voor de zendingszondag & een gezellige BBQ.

Het enige wat u mee hoeft te nemen is een zeer goed humeur!!! Wilt u

toch financiéle bijdrage geven...er zal een emmertje voor de

vrijwillige bijdrage aanwezig zijn. Opgave is niet nodig.
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Collectes:

e 5 februari: Diaconie: € 111,30; college van kerkrentmeesters: € 88,40;
Instandhouding gebouwen: € 97,15;

e 12 februari: Diaconie: € 149.,40; college van kerkrentmeesters: € 65,60;
Instandhouding gebouwen: € 62,80

e 19 februari: Noodhulp Turkije en Syrié : € 452,55; college van
kerkrentmeesters:

€ 73,25; Instandhouding gebouwen: € 70,65

e 26 februari: Diaconie: € 126,85; college van kerkrentmeesters: € 84,-;
Instandhouding gebouwen: € 75,40

¢ 5 maart: Stichting Evangelie & Moslims: € 68,50; college van
kerkrentmeesters: € 59,90; Instandhouding gebouwen: € 54,25

¢ 12 maart Jeugddienst: Zuigelingenproject Compassion: € 102,40; Onkosten: €
61,50;

¢ 19 maart: Diaconie: € 87,75; college van kerkrentmeesters: € 57,15;
Instandhouding gebouwen: € 59,40

Giften:

¢ Via de kerk: € 48,-- voor gemeentezondag; € 20,-- voor gemeentezondag; € 15,-
- voor de diaconie; € 50,-- voor de diaconie

e Via ds. Jans: € 20,-- voor Kerkrentmeesters;

e Via mw. A. Elzenaar: € 20,-- voor Roosevelthuis; € 20,- voor de diaconie; €
20,- voor de diaconie; € 10,-- voor Compassion; € 10,- voor diaconie; € 5,- voor
diaconie; € 5,- voor diaconie; € 25,- voor de diaconie; € 50,- voor de diaconie; €
10,- voor de diaconie

e Via mw. T. de Jonge: € 20,-- voor de aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrié;
e Via mw. van Beek: € 10,-- voor het bloemenfonds

e Via mw. v/d Steege: € 15-, voor het bloemenfonds

¢ Via dhr. Buijert: € 10-, voor de kerkrentmeesters

e Via mw. Kraak en mw. Dekker: € 15,- voor de diaconie

e Via mw. Boogaard: € 10,- voor de kerk;

e Via mw. Oosterveld: € 10,- voor het dagboekje (wijkcontactwerk);

Collecte opbrengst Turkije en Syrié

De opbrengst van de collectes die gehouden zijn voor de noodhulp in Turkije en
Syri€, hebben het volgende opgebracht;

€ 2.291,95. Dit bedrag zal verdubbeld worden door de diaconie. De opbrengst
wordt verdeeld onder Dorcas en Open Doors, welke beide actief zijn als
hulporganisaties in Syri€. Allen hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Uit de Israélwerkgroep:

Pesach 2023 van 5 april ’s avonds tot 13 april ‘s avonds:

Tijdens het Laatste Avondmaal deelt Jezus brood en wijn uit aan zijn
leerlingen en vertelt Hij dat Hij zal sterven. Hij geeft zijn leerlingen de
opdracht om deze maaltijd steeds opnieuw te blijven houden om aan
Hem te blijven denken. Het christelijke Paasfeest is afgeleid van het
joodse Pesach, het feest waarop joodse mensen herdenken dat het volk
van Israé€l uit Egypte werd bevrijd. Pesach is het feest dat Jezus, die
ook een Jood was, met zijn vrienden voor de laatste keer vierde tijdens
het Laatste Avondmaal.

Pesach is in de eerste plaats het feest waarin de uittocht uit Egypte
wordt herdacht. In Exodus 12 lezen we hoe God Zelf dit Pascha (=
voorbijgaan) instelde. Hoogtepunt van het feest is de maaltijd op de
eerste avond, ter herinnering aan de maaltijd aan de vooravond van de
uittocht van het volk Isra€l. In die nacht werden alle eerstgeborenen
omgebracht, behalve daar waar het bloed van het paaslam aan de
deurposten was gestreken. Het vlees van het geslachte lam moest met
ongezuurd brood en bittere kruiden gegeten worden.

Pesach begint op de avond van de 14e Nisan (maart/april) met de
Sederavond. In de week vooraf wordt het hele huis ontdaan van elk
spoortje gist omdat er in de Pesachweek geen gist mag worden
gegeten. (Daar komt onze grote schoonmaak vandaan) Deze zoektocht
eindigt met een zeer grondige inspectie van alle hoekjes en gaatjes van
het huis op de dag voor Pesach. Dit heeft te maken met de haast die er
geboden was bij het vertrek uit Egypte waardoor er geen tijd was het
brood te laten rijzen. Dat er in de rituelen van de Seder maaltijd ook
heel veel geheimenissen verborgen liggen die betrekking hebben
op de komst en het offer van Yeshua, zult u ontdekken als u de
Haggadah (vertelling) leest die tijdens de Seder wordt gebruikt.

Een van de gebruiken uit de Haggadah uitgelicht:

e Er worden Matzes (= ongezuurde broden) gegeten. Deze staan
symbool voor de haast waarmee het volk uit Egypte moest

vertrekken. Er was geen tijd om het brood te laten rijzen.

Bovendien is gist ook een beeld van de zonde (verzuren) Ook de
zegen over het brood wordt dus uitgesproken over de matzes.

Buiten een mandje met matzes voor algemeen gebruik tijdens de
maaltijd, worden er 3 matzes in een speciale hoes gedaan:

een Matze Cover, met 3 afzonderlijke segmenten

die allemaal een aparte betekenis hebben tijdens de rituelen. Vaak wordt er
ook gebruik gemaakt van een = Afikoman etui
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(Afikoman = gebroken) om een deel van de middelste matze in te verstoppen.
Denk hierbij aan het lichaam van Yeshua dat voor ons verbroken, in doeken
gewikkeld, begraven en opgewekt werd.

Aan het eind van de maaltijd wordt de Afikoman door de kinderen opgezocht.

Messiasbelijdende gelovigen wijzen erop

dat met de instelling van het avondmaal, in Lucas 22:20, Yeshua
de beker ‘na de maaltijd’ nam. Er van uitgaande dat aan de orde
van de maaltijd in 2000 jaar niet veel veranderd is, betekent dit
dat het ‘brood’ dat Yeshua nam en brak, de Afikoman was.
Daarmee is de verwijzing naar het verlossingswerk van de
HaMashiach Yeshua compleet. De middelste matze, die de
priester voorstelt, wordt niet alleen gebroken en begraven maar
staat ook weer op, aan het einde van de maaltijd komt de matze
weer te voorschijn. En het mooiste is, dat Yeshua dit stukje
matze heeft gebruikt, toen hij tegen zijn discipelen zei: “Dit is
mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn
gedachtenis.” De beker die Hij vervolgens nam, is de beker ‘na
de maaltijd’, de derde beker. Deze beker draagt als betekenis
verlossing.

* Israél bestaat 75 jaar!

Speciaal voor dit heugelijk feit hebben wij tijdens ons “Open Huis”
feestelijke producten en acties.Vier dit mee en kom kijken zaterdag 13
mei van 10.00-16.00 uur in de Ontmoeting.

14 mei Israél bestaat 75 jaar. Jeremia 33:41 Ik zal Mij over hen
verblijden en hun weldoen en

Ik zal hen voorgoed in dit land

planten met heel Mijn hart en heel Mijn ziel.

In Zijn Shalom verbonden wensen wij jullie een gezegend paasfeest.
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Financieel Jaaroverzicht 2022 Israélwerkgroep Oldemarkt-Paasloo

* Banksaldo € 672,53 Gift project Rechalim € 2500,00
* Giften € 1920,00 Gift Nachamu N Ami € 142,50
* verkocht fotokaarten € 580,00 Totaalbedrag onkosten € 283,00
* collecteopbrengsten™ € 379,30 aanschaf fotokaarten € 312,40
Saldo € 313,93
Totaal € 3551,83 € 3551,83
*Collectes 23-01-°22 € 100,00
Israélzondag 07-10-°22 Rechalim € 136,80
Israélzondag 07-10-°22 Nachamu Nachamu Ami € 142,50
(weeskinderen)
€ 379,30

GEEF ELKAAR DE RUIMTE (Oecumenische Viering)

Een ieder heeft wat ruimte nodig, zorg dat dit je niet ontnomen wordt,
geen marionet aan een touwtje want dan kom je snel aan ruimte tekort.
In deze tijd van polarisatie, welke steeds meer en meer toeneemt, een
actueel thema tijdens deze oecumenische viering: geef elkaar de
ruimte, wees geinteresseerd in elkaar, luister naar elkaar, denk niet dat
j1j het altijd beter weet..........

We nodigen u uit om op zondag 16 april 2023, om 09.30 uur in

de Hervormde Kerk in Oldemarkt, samen deze dienst bij te wonen.
Voorganger is ds. Egbert Jans. Muzikale medewerking wordt verleend

door het Christelijk Gemengd Koor ”Looft den Heer” en organist Yme

van der Valk.

Er is één collecte, en wel na afloop van de dienst, voor

pater André van Zon. Hij werkt in Mozambique (Maputo) bij stichting Mutanyna
Weru en zorgt daar voor de allerarmsten.

Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat alle beetjes helpen!!!
Mocht u deze dienst niet bij kunnen wonen doch pater André een

warm hart toedraagt dan kunt u ook altijd een bedrag overmaken naar:
NL32ABNA 0570 972 345 t.n.v. Mutanyana Weru o.v.v. pater André

van Zon. Wilt u meer weten over deze stichting dan verwijzen wij u

naar de website: www.mutanyanaweru.nl.

Een hartelijk welkom!!

Oecumenische commissie Oldemarkt e.o.
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Dienstenoverzicht

Stille week
Maandag 3 april 2023

Paasloo: 19.30 uur Janine Damhuis, vesper
Dinsdag 4 april 2023

Landerijen: 15.30 uur Ds. E.H. Jans, viering HA
Collecte: onkosten

Paasloo: 19.30 uur Gea de Boer, vesper
Woensdag S april 2023

Paasloo: 19.30 uur Trijntje de Jonge, vesper

Witte Donderdag 6 april 2023
Paasloo: 19.30 uur Arno Harteveld, vesper

Goede Vrijdag 7 april 2023
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans, viering HA

Oldemarkt: 19.30 uur Ds. E.H. Jans, viering HA

Collectes beide diensten:

1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters
uitgang:. instandhouding gebouwen

Zondag 9 april 2023, Pasen
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

1. PDC Herberg

2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
met medewerking van Jeduthun

Ossenzijl: 19.00 uur hr. G. de Haan

Paaszangdienst in Rehoboth
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Zondag 16 april 2023
Oldemarkt: 09.30 uur voorganger Prot. Gemeente
Oecumenische dienst in de hervormde kerk

Collectes: door commissie bepaald

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E.H. Jans
Jeugddienst met muzikale medewerking van Ordan van Urk

Zondag 23 april 2023
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
Dienst mmv Muziekteam

Collectes:

1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 30 april 2023

Paasloo: 09.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello
Collectes:
1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 7 mei 2023
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. Mw. H. Kramer-de Jong
koffiedrinken na de dienst

Collectes:

1. Project 10 27
2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Woensdag 10 mei 2023
Paasloo: 19.30 uur Ds. E.H. Jans
dienst van genezing en bemoediging
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Zondag 14 mei 2023
Oldemarkt: 09.30 uur Dhr. B. van Drogen, Steenwijk
gezinsdienst mmv Muziekteam

Collectes:

1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Donderdag 18 mei 2023, Hemelvaart
Oldemarkt: 09.00 uur voorganger Prot. gemeente
gezamenlijk met PG in hervormde kerk

Collectes:

1. Het Lichtpunt

2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 21 mei 2023
Paasloo: 09.30 uur Ds. B. van Werven, Diever

Collectes:

1. Roemenié, broodproject

2. College van Kerkrentmeesters
uitgang:. instandhouding gebouwen

Zondag 21 mei 2023
Ossenzijl: 10.00 uur Ds. E.H. Jans
gezamenlijk met VZG in Rehoboth

Collectes: bestemd voor VZG

Zondag 28 mei 2023, Pinksteren
Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

1. Compassion

2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen
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Pastoraat: een kaartje sturen .....

Een aantal gemeenteleden wonen in diverse verzorgingscentra en het zou mooi
zijn dat wij -als gemeenteleden- af en toe eens een kaartje naar hen toe sturen, dat
wordt altijd zeer gewaardeerd; zij horen nog steeds bij onze kerkelijke gemeente!
Er zijn gemeenteleden die zeer trouw een kaartje sturen naar personen in de
verzorgingscentra, gelukkig!

De namen zijn als volgt:

mevr. Krikke, Nijenstede, Joh. Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk.

mevr. J. Los-Jongschaap, Nijenstede, Joh. Bogermanstraat 1,

8331 GZ Steenwijk; kamer 8.

mevr. Korpershoek, Lindestede, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega, afd.
't Hekkien, kamer 8226.

heer T. Thomas, Sickenga-oord 1, 8471 BS Wolvega, app. 201.

Ze kijken vast uit naar post, dus van harte bij u aanbevolen!

In verband met de geldende privacyregels mogen wij niet zomaar
adresgegevens van verhuizingen opnemen in kerkklanken. Van hen die te
kennen hebben gegeven dat het wel mag worden deze gegevens wel
vermeld.

febr. t/m mrt. 2023
AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS
Mevr. D. Dekker Groningen

Verhuizen?
Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo.
Geef uw verhuizing door met deze coupon.

Verhuiscoupon voor de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo



Deze coupon s.v.p. sturen naar:
Leden administratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
p/a B. van Beek. De Veentjes 8, 8375 GR Oldemarkt.

Gebed

God van genade en trouw,

Ik dank U voor de weg van Jezus Christus.

Voor zijn rondwandeling hier op aarde.

Voor de tekenen die Hij oprichtte.

Voor zijn weg naar het kruis - zijn lijden en sterven.
Z1jn opstanding uit de dood.

Ik dank U voor deze tijd van het kerkelijk jaar, waarin we Christus op deze weg
volgen.

Laat het voor ons een tijd zijn van concentratie, van nieuwe toewijding.

Een tijd die ons verbindt aan Christus.

Zodat de liefde tot Hem weer opvlamt.

Laat het tegelijk ook een tijd zijn die ons midden in de wereld zet.
Zodat onze oren beter luisteren naar wat de ander echt nodig heeft.
Zodat onze handen het goede doen.

Zodat onze woorden mensen bemoedigen.

Zodat onze voeten de goede wegen gaan.

Zodat we kunnen geven in overvloed aan hen, aan U.

Tot uw eer, en tot zegen voor de mensen die U op onze weg brengt.
Door Jezus Christus, onze Heer.

Amen

(ds. Marco Batenburg)
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HGOP TV Live stream

Alle kerkdiensten, speciale diensten, sing-ins worden rechtstreeks uitgezonden.
Diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden wanneer de familie
daar geen bezwaar tegen heeft, ook is er de mogelijkheid om de dienst af te
schermen, alleen wie een code ontvangt kan dan meekijken. Elke dienst is op een
later tijdstip te bekijken of te beluisteren. Dit kan via de website:

www.hgop.nl of www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop

U kunt de dienst ook downloaden. De diensten blijven één jaar na uitzending
beschikbaar en worden daarna verwijderd. Mocht u er niet uitkomen met het
opzoeken van de diensten, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Elgersma
(06-52486274) e-mail h.elgersma@hetnet.nl of Aron Bouwer (06-13409414) e-
mail aron.bouwer@hgop.nl voor uitleg en een passende oplossing indien nodig.

Adressen

Voorganger: Ds. E.H Jans, Marktplein 6,
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902
E-mail: ds.jans@hgop.nl

Kerkelijk werker: Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,
8302 KC Emmeloord, tel. 06-30016897
E-mail: heidi.kramer@hgop.nl

Kerkenraad: Voorzitter: Ds E.H. Jans

Vice-voorzitter: Vacant

Scriba:  M.L.B. de Graaf-de Vries
Platteweg 31
8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455
E-mail: scriba@hgop.nl

College v Kerkrentm:  Voorzitter:H. Elgersma
Windsingel 32
8375 EE Oldemarkt tel. 0561-475952

E-mail: h.elgersma@hetnet.nl

Secretaris: K. Bult-Boltjes
Hareweg 14
8375 GB Oldemarkt tel. 06-10688972
E-mail: kerkrentmeesters@hgop.nl
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Diaconie:

Israél-werkeroep:

Kerkbalans:

bankreknr: NL31INGB0000825708

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl

Collecte bonnen:

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

M. Veenstra-Blaauw,

Kruisstraat 76 8375 BH Oldemarkt

(graag van tevoren even bellen, tel.06-13931052).

Overige:

bankreknr: NL23RABO0139001611

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl

Voorzitter: Mevr. H. Oord-Los
Weidekamp 4
8375 JG Oldemarkt
Tel: 0561-452297
e-mail: hennyoord@hotmail.com

Secretaris: Mevr. G. Punt-van der Slikke
Venebosweg 2
8376 EN Ossenzijl

Tel: 0561-851393
e-mail: diaconie@hgop.nl

Bankreknr. NL92RAB0O0361230958 t.n.v.
Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Penn.m.: J. Bouwer-Muis,
Frieseweg 9,
8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171

Bankreknr. NL21RAB0O0322029007
fambouwer@ziggo.nl
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Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Website: www.hgop.nl
Kerkelijk bureau Contact: open op afspraak scriba
Adres: Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt,
tel. 0561-451924
E-Mail: scriba@hgop.nl
Kosters Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628
E-mail: koster.oldemarkt@hgop.nl
Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,

Vervoer naar kerkdiensten:

H. Nijholtstraat. 10,
8375BV Oldemarkt,
tel. 0561-451685

P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerkklanken: Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.
Lettertype Times New Roman, grootte 16.
Schriftelijk p/a Redactie Kerkklanken
Hoofdstraat 71, Oldemarkt.
E-mail: kerkklanken@hgop.nl

KOPILJ INZENDEN VOOR: 2023, 15 mei v66r 18.00 uur

Nr. 2 april 2023
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